
                                 WIJ ZIJN ER NOG! 

 

 

Het Dorp wat het ooit van hun was dat is er niet meer, 

dat merken ze daar nu je er nog dagelijks, ja iedere keer. 

Het is nu  een Wijk geworden van Dordrecht, als stad 

en wat de bewoners ooit hadden, dat hebben ze gehad. 

 

Slechts de herinneringen van hun Dorp, dat blijft bestaan, 

maar door het overlijden van de oudjes zal dat overgaan. 

Echte Dubbeldammers daarvan zijn er niet meer zo veel, 

hun voormalig taalgebruik hoor je zelden nog uit hun keel. 

 

De gemoedelijkheid en ook elkaar als bewoners kennen, 

heden ten dagen een kwestie van  je moet er aan wennen.  

Van de oorspronkelijke Dubbeldammers is veel ontnomen, 

de ruimte van de weilanden zijn met de bouw ingenomen. 

 

Aanwezige landbouwgrond van toen is met beton overgoten, 

maar de plaatselijke  organisaties zetten nog veel op poten. 

Rommeldam een begrip voor vele mensen overal vandaan, 

een eigen wielerronde, dat is ook voor bezoekers aangenaam. 

 



 

 

 

Volop gratis parkeer gelegenheid en een ruime keuze van zaken, 

een wekelijkse markt waar je aan de nodige artikelen kunt geraken. 

Een grote ruimte is het Damplein, in het hart van ons Dubbeldam, 

waar je lustig op verblijft en waar je met boodschappen vanaf kwam. 

  

Ja, menige Dordtse wijken kunnen daar een voorbeeld aan nemen, 

wat allemaal in Dubbeldam wordt gedaan, brengt mensen op de benen. 

Een fantastische feestweek met de middenstand, met alles erop en eraan, 

het meemaken, dat kan men alleen in Dubbeldam en is aangenaam! 
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